
In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. 

Alle eer is voor Hem, de Blijvende, de Eeuwige.  
 

En verder gaat de uitleg van de choetbah deze week over tijd in het 
leven van moslims. Ja, want alle tijd is belangrijk. Iedere minuut, ieder 

uur heb jij de vrijheid van Allah gekregen om te doen wat je wil. 

Vrijheid betekent alleen niet dat wij als moslims de tijd verloren mogen 
laten gaan. De beste tijd is de tijd die wij aan Allah geven. Laat jouw 

dagen daarom niet verloren gaan zonder dat je weet wat je deed. Uren 
kunnen voorbij gaan zonder dat je wist dat de tijd doorging. In een flits 

is je dag voorbij en alles wat je plande, heb je niet gedaan. Soms weet 

je niet eens wat je gisteren hebt gedaan. Denk even terug aan de 
afgelopen maanden van corona. Hoeveel heb je toen bereikt of 

misschien voor velen: hoeveel kansen heb je laten liggen? Toch is het 
niet te laat om je gewoontes te veranderen. 

 

Ja broeders en zusters, en denk aan de tijd die achter ons ligt van 
ramadhaan en denk aan de tijd die vóór ons ligt, de dagen waarin 

miljoenen moslims de afgelopen honderden jaren de reis naar Mekka 
maakten en de dagen die Allah daarvoor vaststelde met de 

bijbehorende rituelen. Allah zegt daarover, vertaald als:  

 
En gedenk Allah tijdens de vastgestelde dagen, maar er is niets 

verkeerds aan als iemand na twee dagen snel vertrekt en er is 
ook niets verkeerds aan als iemand achterblijft, als het doel 

voor iemand tenminste is dat hij wil luisteren naar wat Allah 

vraagt. Weet dat Allah er is en dat jullie voor Hem verzameld 
worden. (soera al Baqarah 203) 

 
Zo laat de H. Qoer’aan ons hier zien dat de tijd van waarde is voor een 

moslim. Het is ook zeker niet de enige tijd die genoemd wordt in het 

Boek van Allah. Let dus op de tijd, want het is waar Allah en Zijn 
Profeet (zvmh) van houden. In een Hadith wordt dan ook overgeleverd 

dat onze Profeet (saws) heeft gezegd: Neem het voordeel van vijf 
vóór vijf, namelijk: je jeugd, vóórdat je oud bent; je 

gezondheid, vóórdat je ziek wordt; je rijkdom, vóórdat je arm 

wordt; je vrijetijd, vóórdat je het druk krijgt en je leven, 
vóórdat je dood bent. (Ibn Abbas, Sjoeab al Imaan) We moeten onze 

tijd nú dus goed besteden, voordat het weg is wat we hebben. 
 

De jeugd! De jeugd weet nog niet hoe snel de tijd gaat en de ouderen 
weten dat ze niet meer terug kunnen. De jeugd die denkt dat ze nog 

alle tijd heeft, maar niet beseft wat de ouderen beseffen. De jeugd die 

Fifa en Fortnight speelt, maar niet beseft dat het leren van de Qoer’aan 
moet gebeuren als je jong bent. De jeugd die nachten wakker is zonder 

aan Allah te denken, maar niet beseft dat de ouderen ’s nachts in slaap 



vallen zonder nog iets extra’s te kunnen doen. De jeugd die liever een 

Titktokdansje doet of gaat voetballen zonder dat ze snapt dat het 
bidden later zoveel extra moeite kost voor het lichaam. Oh jij die jong 

bent, word wakker en oh jij die oud bent, heb spijt van wat je hebt 
laten liggen. 

 

De gezonde mensen! De gezonde mensen denken dat ze voor altijd 
gezond zijn en de zieke mensen die ooit gezond waren kunnen alleen 

maar verlangen naar die tijd zonder pijn of lichamelijke gebreken. De 
gezonde mensen zitten op de bank, gezellig pratend of gamend, 

hangend en nietsdoen, terwijl de zieke mensen ook op de bank of in 

bed liggen, wetend dat zij daar niet meer van af kunnen komen. De 
gezonde mensen vergeten dat ze nog kunnen vasten, dat hun hoofd de 

grond nog kan raken of dat ze, als corona weg of verminderd is, de reis 
naar Mekka zouden kunnen maken. Voor de zieken is het niet meer 

dan een onbereikbare droom geworden. Oh, jij die gezond bent, word 

wakker en oh, jij die ziek bent geworden, heb spijt van wat je hebt 
laten liggen. 

 
De rijken! De rijken denken dat ze rijk zijn geworden door zichzelf, 

terwijl de armen weten dat Allah verdeelt zoals Hij verdeelt. De rijken 

denken dat alles voor hen is en dat de armen het aan zichzelf te 
danken hebben. Zij sparen voor deze wereld, vergeten dat de doeken 

van het graf geen zakken heeft. Zij die nu rijk zijn, worden arm als zij 
niet snappen wat ze te verliezen hebben. De rijken moeten beseffen 

dat Allah ze de opdracht geeft om te helpen, om te delen, met de 

armen, met de moskeeën, met boeken weg te geven, putten te slaan 
en de wereld beter te maken. Oh, jij die rijk bent, word wakker en oh, 

jij die arm bent geworden, heb spijt van wat je hebt laten liggen. 
 

Beste moslimbroeders en –zusters, beste mensen, wij worden zo hard 

gewaarschuwd. Wij zijn in deze tijdelijke wereld te midden van een 
verlies. Om ons heen zijn zoveel mensen die hun tijd verkeerd 

gebruiken, mensen die bezig zijn met een tijdelijk doel dat stopt bij de 
dood, maar vergeten dat dat niet het uiteindelijke doel is. Zij winnen 

de wereld, maar verliezen het Hiernamaals. Zelfs de machtigste keizer 

en iedere prins zullen ooit alleen in het graf liggen. Dan opent hij zijn 
ogen en zal spijt hebben voor iedere minuut die hij liet liggen en iedere 

euro die in zijn zak bleef zitten. Alleen de gelovige mensen die het 
goede doen hebben nu al hun ogen geopend en zien hoe kostbaar tijd 

is, kostbaarder dan geld, macht of dingen. Toch zijn de meesten meer 
bang om zoiets te verliezen dan tijd. Open je ogen, zie het 

overduidelijke bewijs overal om jou heen. Zie, denk en kies! Kies de 

weg van het goede, volg de Weg van Allah, volg de weg van de 
soenna. Deel jouw tijd in volgens het voorbeeld van onze Profeet 



(zvmh), volgens de Wil van Allah. Vaar jouw koers, rustig te midden 

van de woelige golven. 
 

In wat van deze wereld wil jij investeren? Kostbare tijd is zelfs 
waardevoller dan alle kostbaarheden op aarde! Bedachtzaam voor 

iedere euro in je portemonnee, maar achteloos voor de minuten van de 

klok. Er is geen tijd te verliezen om je gewoontes te veranderen. Niet 
morgen, maar vandaag! De beste tijd is de tijd voor Allah. Er is 

niemand die jou kan garanderen wanneer jouw tijd is afgelopen. 
Mensen, de tijd is óók een gift van Allah. Onder ons zijn er velen dat 

dat niet inzien en het gebruiken voor het verkeerde. Laat tijd de vriend 

zijn van je goede daden, niet een hulp van jouw slechte gewoontes. 
 

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben 
uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn 

familie en metgezellen zegenen. 
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