In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle.
Alle eer is voor Hem, Hij Die geeft en Hij Die neemt.

En verder gaat de uitleg van de choetbah deze week over het zorgen
dat je niet ziek wordt, want dat is beter dan dat je genezen moet
worden met een geneesmiddel. Als mensen gezond zijn, vergeten ze
zelfs vaak dat ze ziek kinnen worden. Het is verplicht om te bedenken
dat gezondheid niet zomaar iets is en dat we ook van het een op het
andere moment ziek kunnen worden. Iedereen die hersenen heeft kan
zelf bedenken dat het onmogelijk is dat je altijd gezond bent en altijd
gezond blijft.

Broeders en zusters, onze islaam is gekomen om ons iets te leren. Het
zorgt ervoor dat we ons fatsoenlijk in deze wereld gedragen. Wij
krijgen regels mee, zoals de verkeersregels en die zorgen ervoor dat
we weten wat we van elkaar kunnen verwachten. De regels geven ons
veiligheid tegen anderen en beschermen ons soms zelfs tegen onszelf.
Iedereen snapt dat als je je niet aan de verkeersregels houdt dat je
alles in gevaar kunt brengen, niet alleen jezelf, maar de hele wereld
om je heen. Een kettingbotsing begint met één auto. Zo werkt het ook
met de Regels van Allah; als jij maar wat doet en als jij denkt dat je
het allemaal beter weet, dan breng je de wereld en jezelf in gevaar.
Een mooi voorbeeld zien we ook in de tijd van vandaag. Nu corona al
zoveel maanden onder ons is, worden mensen het allemaal een beetje
moe. Ze willen de regels niet meer volgen, omdat het te lang duurt of
ze denken dat het niet zo erg is of misschien zelfs al voorbij. Broeders
en zusters, regels zijn er niets voor niets en ook al snap jij niet waarom
de regel er nog is: volg de regels. De regels zijn er om de anderen te
beschermen en beschermen jou ook. Op een leeg kruispunt, zelfs drie,
vier of vijf stoplichten achter elkaar hoe moe je er ook van wordt, blijft
een rood stoplicht rood, hoe zinloos het ook lijkt om te stoppen. Jij
kunt niet weten wat er nog opeens van links of rechts kan komen wat
je niet gezien hebt, dus volg je de regels. Doe niet arrogant en volg
niet je eigen regels zoals ze jou even beter uitkomen, omdat je het
allemaal te moeilijk vindt worden. Bescherm de mensen om jou heen
en jezelf door te volgen wat je moet volgen.

Oh jullie die geloven, en wie heeft gezegd dat het leven makkelijk zou
worden? Nee, beter nog: Allah heeft ons al gewaarschuwd dat wij
getest gaan worden. Allah geeft en Allah heemt. Het gaat er niet om
hoeveel je krijgt of hoeveel je verliest, nee, het gaat er om dat jij laat
zien dat jij er mee om kunt gaan. En denk dan even aan die broeder of
zuster waarvan jij wel eens denkt: zo, die krijgt me even moeilijk!
Weet dus dat jouw test altijd ndg zwaarder kan worden en als jij denkt:
nou, ik heb het veel zwaarder dan al die mensen om mij heen, kijk dan
nog maar eens heel goed naar wat jij hier in het veilige Nederland




allemaal nog wel hebt. Luister goed naar wat Allah zegt en wat jou nog
allemaal kan overkomen als Hij zegt, uitgelegd als:

Wij gaan jullie zeker testen met iets waar je bang van wordt en
met honger, dat je verliest wat je hebt, levens en vruchten.
Geef het goede nieuws aan wie daar geduld mee hebben. (soera
al Bagarah 155)

Het gaat er dus niet om hoe groot jouw test gaat worden, maar het
gaat er om hoe jij aan Allah laat zien dat jij geduld hebt en accepteert
dat wat op jouw pad komt. Het is al eerder gezegd dat je hierbij niet lui
achterover leunt en maar ziet wat er gebeurt; nee, je moet altijd goed
bedenken waarom iets op je pad is gekomen. Misschien had je het zelfs
kunnen voorkomen. Misschien had je iets kunnen doen dat je niet in de
problemen was gekomen. Je kunt nu niet in groepen samenkomen in
kleine, niet-geventileerde ruimtes en denken dat je niet ziek kunt
worden. Je kunt niet met verkoudheidsklachten naar buiten gaan en
daarna verbaasd zijn dat door jou mensen ziek of heel ziek worden of
in het slechtste geval zelfs overlijden. Je kunt niet achterover leunen,
de makkelijkste weg voor jezelf kiezen en roepen: komt goed, komt
goed, insja’Allah, met de Wil van God. Nee, op die manier heb je zelfs
een grote kans dat het niet goed komt, door wat jij wilde. Allah zegt
niet voor niets in de Heilige Qoer’aan, vertaald:

... breng jezelf niet in gevaar. Doe het goede, want Allah houdt
van de mensen die het goede doen. (soera Al Bagarah 195)

Mensen, wij zijn niet alleswetend. Iedereen heeft iets waar hij of zij
goed in is. Als het gaat om de islaam, dan volg je ook niet de eerste
persoon die je tegenkomt die een mening heeft. Je probeert altijd
iemand te vinden die er verstand van heeft. Je koopt je vlees niet bij
een bakker en je brood niet bij een groenteboer. Mensen die alles maar
op een hoopje gooien en doen of ze overal alles vanaf weten, zijn heel
gevaarlijk bezig. Ze laten jou denken dat je zelf kunt bepalen wat goed
voor je is en op sommige dingen kun jij dat ook zeker. Maar het is zo
makkelijk om dan arrogant te worden. We hebben al voorbeelden
gehad met mensen die hun eigen plan trokken en niet meer
meewerkten met de regels. Ze doen niet meer hun best en sleuren
andere mensen mee in hun ellende. Als jij je best niet doet om de
regels te volgen, dan verspreidt een virus zich via jou. Het slechte
heeft jou nodig om bij de andere mensen te komen en jij laat je
hiervoor lenen, terwijl je duidelijke regels hebt om het te voorkomen.

Broeders en zusters, laat de wereld niet in de problemen komen door
jouw arrogante foutjes. Als je uit de buurt van mensen kunt blijven,
blijf dan uit de buurt, al helemaal als je je ziek voelt. Ga niet met de




bus of trein als je niet hoeft te gaan. Spreek niet af als je weet dat
jullie de regels toch niet gaan volgen. Allah test ons hoe wij met het
slechte omgaan en het slechte wordt alleen maar groter als wij de
regels niet volgen, zonder dat wij ons hoeven af te vragen wat we van
die regels vinden. Jij bent niet waar de wereld om draait en jij bent niet
degene die de regels bepaalt. Wat jij tegen de regels doet en waarmee
jij andere, onschuldige mensen in gevaar brengt, van verkeersregels
tot coronaregels en van de regels van de islaam tot de regels van
Nederland, waar door jouw arrogantie tegen die regels anderen ziek
worden, gewond raken, sterven of in de problemen raken, weet dat dit
tegen de Wil van Allah is en tegen alles waar de islaam voor staat.
Allah zegt, als in een vertaling:

Misschien hebben jullie een hekel aan iets, maar het is goed
voor jullie en misschien hebben jullie plezier van iets, terwijl
het slecht is voor jullie, maar Allah weet en jullie weten het

niet. (soera Al Bagarah 217)

Broeders en zusters, accepteer waar je niets aan kan veranderen en
denk na over wat je kunt voorkomen. Bij de dingen in het leven die we
niet hadden verwacht en als we dan boosheid, verdriet of zelfs wraak
voelen, moeten wij nadenken over wat Allah wil: het is misschien beter
voor ons. Laat het achter je en pak geduldig je leven weer op. Zoals in
de tijd van Rasoeloellah (saws) eens iemand zei dat hij bij tegenslag
Allah vier keer dankbaar was: dankbaar dat het probleem niet ndg
groter was, dankbaar voor het geduld bij tegenslag, dankbaar voor het
kunnen zeggen dat wij van Allah komen en weer terugkeren bij Hem en
dankbaar dat de problemen alleen maar in het lichaam zitten en niet in
het geloof.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben
uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn
familie en metgezellen zegenen.
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